Morgengebed provinciedag 26 mei 2026
Opening

God, kom ons te hulp.
Heer, haast U ons te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der
eeuwen. Amen. Alleluja.

Lied: Licht dat ons aanstoot

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn,

niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, meiner Stadt wachsamer Huter, Licht, standig leuchtend, das
gewinnt.

Wie meines Vaters feste Schulter, trag mich, dein ausschauendes Kind.
Licht, Kind in mir, schau aus den Augen, ob irgendwo die Welt ersteht,
wo Menschen endlich Frieden schauen und jeder menschenwirdig lebt.

Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien, en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die leeft.

Psalm 104B

Antifoon: God bezag alles wat Hij gemaakt had
en Hij zag dat het goed was. Alleluja

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt, de aarde is vol van uw schepsels.



Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd,
is het een gewemel van dieren,
ontelbaar, grote en kleine.
Daar zwemmen geweldige monsters rond,
Leviatan laat Gij daar spelen.
En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.
Verbergt Gij uw aanschijn, dan worden zij angstig,
neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Hij die door zijn blik de aarde doet beven,
de bergen doet roken als Hij ze aanraakt.
Zolang ik leef zal ik Hem bezingen,
ik zing voor mijn God, zolang ik besta.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.
Maar mogen op aarde de zondaars verdwijnen
De goddelozen niet blijven bestaan
Verheerlijk mijn ziel, de Heer:
De Heer zij altijd geprezen.
Eer aan de Vader...

Antifoon: God bezag alles wat Hij gemaakt had
en Hij zag dat het goed was. Alleluja



Lezing

1Kor12:1.4-11

Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende
zeggen. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn
verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende
uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij
iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk,
ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het
verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest
het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot
geloof, de ander de gave om te genezen; en weer anderen de kracht om
wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een
profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om
klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door een en
dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.

Stilte

Kort Responsorium

Gods Geest is onze trooster en helper. Alleluja, alleluja.

Gods Geest is onze trooster en helper. Alleluja, alleluja.
Kom heilige Geest, vervul deze aarde.

Alleluja, alleluja.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Gods Geest is onze trooster en helper. Alleluja, alleluja.

Lofzang van Zacharias

Geprezen zij de Heer, de God van Israél,

omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;



zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten:
verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen;
de eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen;
Om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn aanschijn.
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen
door de vergeving van hun zonden;
dankzij de innige barmhartigheid van onze God,
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;
om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood
en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Smeekgebed
God, wij bidden U:

Dat uw Geest de haat zal verdrijven

die mensen en volkeren van elkaar verwijdert;
dat zij ons brengen mag tot ware eensgezindheid,
tot broeder- en zusterschap.

Heer, blijf ons nabij met uw Geest

Dat alle christelijke leiders bezield worden en blijven
met het vuur van Pinksteren;

dat zij eendrachtig streven naar eenheid en vernieuwing
van uw kerk op aarde

Heer, blijf ons nabij met uw Geest

Dat wijzelf de moed hebben

om Christus trouw te blijven,

om uw weg te volgen en anderen daarin mee te nemen.
Heer, blijf ons nabij met uw Geest

God, uw Geest breekt harten open,
haar gloed wakkert aan tot geloof.
Moge ze voor ons allen een helper zijn. Amen

Onze Vader

Slotgebed en Zegen

Spoor ons aan, Heilige Geest,

om het goede te denken, om het goede te doen,

om het goede te zoeken en om het goede vast te houden.
Met uw zegen,

Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen



